
Speech voorzitter tijdens vrijwilligersborrel 
 
Beste mensen,  
Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom tijdens deze 
vrijwilligersmiddag van onze vereniging. Deze middag willen wij de 
waardering en dankbaarheid voor de inspanningen van onze vrijwilligers 
uitspreken en laten blijken. 
Als bestuur zijn we heel erg blij om weer zoveel vrijwilligers – al of niet met 
partner – hier te ontmoeten. Vandaag wil ik slechts enkele woorden tot 
jullie richten. Dus wees niet bang: het duurt niet al te lang. 
 
Vrijwilligerswerk vindt vaak onopgemerkt op de achtergrond plaats. 
Deze vrijwilligers zijn ook nog eens vaak de mensen die stilletjes de boel 
draaiende houden. Het zijn de radertjes die als een goed Zwitsers horloge 
de vereniging soepel laten lopen. Die mensen die zo veel bijdragen aan het 
functioneren van de vereniging op de achtergrond zijn minstens net zo 
belangrijk als bijvoorbeeld de havencommissaris, leden van de klusploeg of 
de evenementencommissie, die veel meer op de voorgrond opereren. 
 
Vrijwilligers zijn voor de Haarlemsche Jachtclub van onschatbare waarde 
en daardoor zijn ze onbetaalbaar. Ze doen niet alleen taken of klussen die 
voor een vereniging van belang zijn, maar ze geven ook een belangrijke 
invulling aan het zgn verenigings-karakter, en dat is wat een vereniging in 
leven houdt, Het is natuurlijk niet de HJC die leden groot maakt, maar 
leden die HJC groot maken. Zeker de vrijwilliger zoals u. 
 
Wat we wel gaan merken is dat op verschillende plekken binnen de HJC 
veel geleund wordt op dezelfde schouders. Als die schouders vervolgens, 
door welke reden dan ook, minder tijd kunnen besteden aan HJC-klussen, 
dan merk je dat direct in praktische zaken. Dan komt het zgn “‘vele handen 
maken licht werk” enigszins onder druk te staan.  
 
Ik ben dan ook zo brutaal om juist aan u te vragen; kijk naar leden om u 
heen, wellicht lukt het u één van hen te enthousiasmeren om bijvoorbeeld 
een dag met u mee te gaan of samen een klusje op te pakken.  
 



Tot slot 
Namens het hele bestuur wil ik jullie, de mensen die onze vereniging 
draaiende houden, enorm bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren. 
Met jullie inzet zijn we ook weer glansrijk door 2023 gegaan en zijn we hard 
aan het bouwen aan een mooie toekomst voor onze Haarlemsche 
Jachtclub!  
 
Geniet van de borrel van onze Bar-medewerkers en de hapjes van Theo 
van Roode, het moet op! 
 
Ruud Gortworst, voorzitter 


